
Gerarda Nuyts
en Rik Ruts

Oude Molenstraat 16

Diamanten bruiloft
Gerarda is van 1929 en liep school bij de nonnetjes in Balen, tot
haar veertiende. Daarna ging ze bij  haar zus Martha werken,
die naaister was. 



Rik is  geboren in  1925 in
de  Oude  Molenstraat.  Hij
liep  school  in  Ezaart.
Daarna probeerde hij het in
de  technische  school,
maar hij hield het vlug voor
bekeken.  Hij  ging  als
vijftienjarige  werken  in  de
sigarenfabriek Cuba. 

De jeugdjaren van Rik en Gerarda 

Ze zagen mekaar voor het eerst tijdens de kermis van Mol op
15 augustus 1947. Het was in de zaal  Eden waar een orgel
speelde.



Ze trouwden op 18 september 1948 in de Sint-Andrieskerk van
Mol. 

Omstreeks 1950 –

Kermis in Ginderbroek.
’s Avonds trokken ze met familie en geburen samen naar een
zaal of een herberg waar ‘spel’ was. 

Ze kregen drie kinderen: Sonja, Theo en Luc, vijf kleinkinderen:
Willem,  Andy,  Zander,  Zita,  Frauke  en  Kimberly  en  al  drie
achterkleinkinderen: Jasmijn, Amelie en Marthe. 



Hun

kinderen Sonja, Theo en Luc

Vijfentwintig jaar heeft Rik in de ‘ondergrond’ van de koolmijn
van Beringen gewerkt en ging in 1971 met pensioen. 
Ondertussen bleef Gerarda bij de kinderen, was huisvrouw en
naaide de kleren. Toen Rik met pensioen ging, is Gerarda gaan
werken als ‘platstikster’ bij Saskia op de Rozenberg.

Rik  was  een  verwoede  visser  en
supporter van Mol en Ezaart Sport.

Gerarda  leerde  op  latere  leeftijd  nog
tekenen  en  schilderen  aan  de  Molse
Academie en in het schildersschooltje
van René Vreven van Achterbos.
 



Gerarda  en  haar  dochter
Sonja  namen  deel  aan  de

tentoonstelling Pigminti in het Mols Pierement in de weekends van
11 en 18 aug.

We tonen nu enkele potloodtekeningen uit het rijke repertoire van
Gerarda.

De  moeder  van
Gerarda



Hun kleindochter Kimberly

De schreeuw



               

De Poerre

Raymond van het Groenenwoud



          
      In Parijs



Familie-album 

Moemoe  en  vava  met
kleinkinderen  en
achterkleindinderen

 



Ginderbroek  wenst  de  sympathieke  jubilarissen
proficiat  met  hun  diamanten  bruiloft,  voor  Rik
een rustige oude dag en voor Gerarda nog veel
teken- en schilderplezier. 

2 september 1958 - 2008
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